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JOHANNES 17:3

Is Jezus God? Wie is Jezus Christus?

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God, en
Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.” Johannes 17:3

gebruikt. Ten eerste wordt het woord “God” gebruikt om te

verwijzen naar het Opperwezen van het universum, dat de
ultieme Bron van alle dingen is. Elke keer dat de Bijbel verwijst naar de
enige ware God, verwijst het naar dit Opperwezen, Die Degene is Die
vOOor alles was en van Wie al het leven oorspronkelijk afkomstig is. In die
zin is niemand anders God. Maar het woord God wordt ook gebruikt om
te verwijzen naar lemand Die de eigenschappen van goddelijkheid
bezit, of de kenmerken van God.

I I et woord God wordt in de Bijbel op twee verschillende manieren

Op vele plaatsen in de Bijbel wordt ons geleerd dat Jezus Christus de
verwekte Zoon is van de enige ware God de Vader, en omdat Hij de
Zoon is, bezit Hij dezelfde eigenschappen en karakteristieken als Zijn
Vader. Het is een duidelijk feit dat elke zoon de aard van zijn vader erft.
En aangezien Christus uit de Vader is voortgekomen, is Hij uit de aard
van Zijn Vader en heeft Hij daarom dezelfde Goddelijke natuur van Zijn
Vader die Hij door geboorte bezit. Daarom heeft Hij alle eigenschappen
en karakteristieken van Zijn Vader. In feite zegt Hebreeén 1:3 dat Hij
“het uitdrukkelijke beeld van Zijn persoon” is. Een zoon neemt dan ook
altijd de wettelijke naam van de vader aan, en zo heeft Christus, als
eniggeboren Zoon van God, wettelijk dezelfde Naam. Merk op dat
Hebreeén 1:1-9 zegt dat Jezus een Erfgenaam is die door erfenis een
voortreffelijkere Naam heeft gekregen dan de engelen. En die Naam is
God! Dus Jezus erfde de Naam, het karakter en de goddelijke natuur
van Zijn Vader op dezelfde manier waarop een menselijke zoon de
menselijke natuur en naam van zijn ouders erft.



Jezus is dus God omdat Hij de Zoon van God is. Maar Hij is geen “God
de Vader” en kan dat ook niet zijn. Hij is de “Zoon van God”, precies
zoals de Bijbel meer dan honderd keer zo duidelijk zegt. Hij is Gods
letterlijke Zoon. Als we zeggen dat Jezus God de Vader is, betekent dit
dat we zeggen dat de “Zoon de Vader is”, wat betekent dat de Zoon niet
echt een Zoon is en dat de Vader niet echt een Vader is. Of om het
anders te zeggen: Als we zeggen dat Jezus de Vader is omdat Hij
dezelfde goddelijke natuur heeft als Zijn Vader, zeggen we niets anders
dan dat aangezien mijn Vader mens is en ik mens ben, ik daarom mijn
vader moet zijn! Dit is geen logica, noch goede theologie, en zo zouden
zomaar honderden Bijbelteksten helemaal niet meer betekenen wat ze
zeggen. De waarheid is dat de Schrift bedoelt wat zij zegt en zegt wat zij
betekent. God is de Vader van Christus en Christus is de Zoon van God.

Satans plan is dat wij de Vader en de Zoon verloochenen. Johannes
noemt dit de antichrist. 1 Johannes 2:22-23. Het maakt Satan niet uit of
ons geloof trinitair, unitarisch of iets anders is. Zolang het ontkent dat
Jezus de letterlijke Zoon van God is, ontkent het ook dat God een Vader
is. Belijden dat Jezus de Zoon van God is, is ons enige middel tot de
Vader, en dit ontkennen heeft eeuwige gevolgen.

Concluderend: Jezus is niet “een” God of “de” God, maar Hij is God door
Zoonschap omdat Hij de natuur van Zijn Vader heeft geérfd. Hij wordt
niet God de Zoon genoemd, maar de Zoon van God. Jezus is een
goddelijk wezen, maar Hij is niet het Opperwezen. De Vader is het
Opperwezen en de Bron van alle dingen en het leven van de Vader
stroomt door de Zoon en via de Zoon naar iedereen toe. Jezus is het
kanaal waarlangs alle dingen komen en waarom de Vader alle dingen in
Zijn hand heeft gegeven.

Alleen de Vader wordt beschreven als degene “van Wie alle dingen
zijn”. (1 Korintiérs 8:6) Hij is de grote Bron van alles. Jezus is niet een
andere bron “van Wie alle dingen zijn”. Dat zou Hem tot een andere
God maken. Jezus wordt beschreven als Degene “door Wie alle dingen
zijn”. (1 Korintiérs 8:6) De Vader heeft Christus de autoriteit gegeven om
over alle dingen te regeren, maar dit omvat niet de Vader Zelf. De Vader
heeft meer gezag en dat zal altijd zo blijven. God de Vader is de Bron



van alle dingen, inclusief Zijn Zoon. Zo komen alle dingen voort uit de
Vader; inclusief Christus Zelf, maar het heeft de Vader behaagd dat in
Zijn Zoon alle volheid zou wonen (Kolossenzen 1:19). Dus als we zeggen
dat Jezus God is, dan moeten we voorzichtig zijn en precies weten en
zeggen wat we bedoelen, omdat velen in de waan verkeren dat Christus
een derde deel is van een drie-eenheidsgod, of een manifestatie van de
Vader in een van de drie vormen, of misschien gekozen is als een
personage, terwijl de Vader een rollenspel speelt. Nee! Dit is niet wat
de Bijbel ons vertelt. Christus is een goddelijk wezen, maar niet “het
Opper-wezen”. Als we over het Opperwezen spreken, is er maar één zo
iemand en dat is niet Jezus.

“Maar voor ons is er maar één God, de Vader, uit Wie alle dingen
bestaan, en wij in Hem; en één Heere Jezus Christus, door Wie alle
dingen zijn, en wij door Hem.” 1 Korintiérs 8:6

“Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen
is.” Efeziérs 4:6

“De mens Christus Jezus was niet de Heere God, de Almachtige, terwijl
Christus en de Vader toch één zijn.” — Ellen White, Manuscript 140,
September 27, 1903

“Christus, het Woord, de eniggeborene van God, was één met de
eeuwige Vader — één in natuur, karakter en doel - het enige Wezen in
het hele universum dat deel had aan alle raadsbesluiten en doelen van
God. Door Christus schiep de Vader alle hemelse wezens.” - Ellen G.
White, The Great Controversy, p. 493

“Hij (Christus) was niet de Vader, maar in Hem woonde de hele volheid
van de Godheid lichamelijk”, — Ellen White, Letter 8a, July 7, 1890

“God is de Vader van Christus; Christus is de Zoon van God. Aan Christus
is een verheven positie gegeven. Hij is gelijk gemaakt aan de Vader. Alle
raadgevingen van God staan open voor Zijn Zoon.” — Ellen White,
Testimonies for the Church, vol. 8, p. 268.3



“Slechts één wezen in het universum draagt naast de Vader, de Naam
van God, en dat is Zijn Zoon, Jezus Christus.” — James Edson White, The
Coming King, p. 33

Laten we dit in duidelijke, eenvoudige taal bespreken, aangezien dit
voor velen zo'n groot struikelblok is.

Bent u van nature een mens? - Ja.

Zijn uw kinderen van nature menselijk? - Ja.
Erven uw kinderen uw menselijke natuur? - Ja.
Erven uw kinderen de naam van hun vader? - Ja.

Is God de Vader, van nature God? - Ja.

Is Zijn Zoon van nature God? - Ja.

Heeft Jezus de Naam van Zijn Vader geérfd? - Ja.
Heeft Jezus de natuur van Zijn Vader geérfd? - Ja.

En dus erfde Jezus uiteraard de Naam van Zijn Vader en de goddelijke
natuur. Hij is Gods Zoon! Hetzelfde geldt voor mensen: alle mensen
bezitten van nature de menselijke natuur.

In Hebreeén 1:2 merken we op dat Zijn Zoon “tot erfgenaam” van alle
dingen werd aangesteld.

Een “erfgenaam” is uiteraard iemand die van iemand een “erfenis”
ontvangt. In dit geval ontving Christus de Zoon een “erfenis” van Zijn
Vader. En wat ontving Hij? Hij ontving alles, dus ook Zijn “NAAM”, Zijn
gezag en Zijn macht!

Met andere woorden: Jezus was de enige ware eniggeboren Zoon van
de enige levende en ware God en ontving op grond van Zijn geboorte
alle eigenschappen die Zijn Vader bezat.

Vers 3 zegt: “Die, zijnde de glans van Zijn heerlijkheid en het
uitdrukkelijke beeld van Zijn persoon, en alles in stand houdende door
het woord van Zijn macht, de reiniging van onze zonden door Zichzelf
tot stand had gebracht, is gaan zitten aan de rechterhand van de
Majesteit in de hoogste.”



Vers 4 zegt: “Omdat Hij zo veel beter gemaakt is dan de engelen, omdat
hij door “erfenis” een voortreffelijker “NAAM” heeft verkregen dan zij.”

Vers 8 zegt dat deze voortreffelijkere “NAAM” de Naam “God” is, die
door de Vader aan Zijn Zoon werd gegeven. “Tot de Zoon zegt Hij (God
de Vader): Uw troon, o God, is voor eeuwig en altijd.” En dus heeft Hij
deze Naam “door erfelijkheid”. Het is niet een “NAAM” die werd
geschonken, maar een “NAAM” die werd “GEERFD” van Zijn Vader.

“Deze Naam (God) werd niet aan Christus gegeven als gevolg van een of
andere grote prestatie, maar is de Zijne door erfrecht. Sprekend over
de macht en grootheid van Christus zegt de schrijver aan de Hebreeén
dat Hij zoveel beter is gemaakt dan de engelen, omdat “Hij door erfenis
een voortreffelijkere Naam heeft verkregen dan zij.” Hebreeén 1:4. Een
zoon neemt altijd wetmatig de naam van de vader aan; en Christus
heeft als “de eniggeboren Zoon van God” wetmatig dezelfde Naam.
Ook een zoon is in meer of mindere mate een reproductie van de vader;
hij heeft tot op zekere hoogte de eigenschappen en persoonlijke
kenmerken van zijn vader; niet perfect, omdat er geen perfecte
voortplanting onder de mensheid bestaat. Maar er is geen
onvolmaaktheid in God, noch in enig van Zijn werken; en dus is Christus
het “uitdrukkelijke beeld” van de persoon van de Vader. Hebreeén 1:3.
Als de Zoon van de op zichzelf bestaande God, bezit Hij van nature alle
eigenschappen van de Godheid.

Het is waar dat er veel zonen van God zijn; maar Christus is de
“eniggeboren Zoon van God”, en daarom is Hij de Zoon van God in een
betekenis die geen ander wezen ooit had of ooit kan hebben. De
engelen zijn door de schepping zonen van God, net als Adam (Job 38:7;
Lukas 3:38); Christenen zijn door adoptie de zonen van God (Romeinen
8:14, 15); maar Christus is door geboorte de Zoon van God. De schrijver
aan de Hebreeén laat verder zien dat de positie van de Zoon van God
niet de positie is waartoe Christus is verheven, maar dat het een positie
is die Hij rechtens heeft.” — E.J. Waggoner, Christ and His Righteousness,
p.11-12



Jezus vroeg zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de
Mensenzoon, ben? Ze zeiden: Sommigen zeggen Johannes de Doper,
anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei
tegen hen: Maar wie zeggen jullie dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde
en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus
antwoordde en zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees
en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de
hemelen is. Matthelis 16:13-17

Deze passage zegt dat de Vader in de hemel, aan Petrus openbaarde,
dat Jezus Die op aarde was, niemand minder is dan Zijn Zoon. Dat Jezus
Christus de Zoon van God is, is zo belangrijk dat Johannes aan het einde
van zijn evangelie schreef: “En nog vele andere tekenen heeft Jezus in
de tegenwoordigheid van Zijn discipelen gedaan, die niet in dit boek
beschreven zijn. Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus
de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, leven zult
hebben in Zijn Naam.” Johannes 20:30, 31

De allereerste preek die Paulus ooit hield nadat hij het evangelie van
Christus Zelf had geleerd: "Hij verkondigde meteen in de synagogen dat
Christus de Zoon van God is." Handelingen 9:20. De apostel Petrus, die
bij Jezus leefde en Zijn boodschappen uit de eerste hand hoorde, zei:
"En wij geloven en zijn ervan overtuigd dat U de Christus bent, de Zoon
van de levende God." Johannes 6:69. Christus' discipelen riepen ook uit:
"Wij geloven dat U van God bent uitgegaan." Johannes 16:30. Martha,
die een goede vriendin van Jezus was en veel van Zijn leringen had
gehoord, zei tegen Hem: "Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de
Zoon van God, Die in de wereld zou komen." Johannes 11:27.

Nadat Filippus het evangelie aan de kamerling had gepredikt en deze
gedoopt wilde worden en zich afvroeg wat hem daarvan zou kunnen
verhinderen, zei hij tegen de kamerling: “Als u met heel uw hart gelooft,
is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus
de Zoon van God is.” Handelingen 8:36, 37. Markus zei wie Jezus was in
het eerste vers van zijn evangelie. “Het begin van het evangelie van
Jezus Christus, de Zoon van God.” Markus 1:1.



Zelfs de demonen wisten het, “en riepen en zeiden: Wat hebben wij
met U te doen, Jezus, Gij Zoon van God?” Mattheds 8:29. Hoe wisten de
demonen dat Jezus de Zoon van God was? Omdat ze Hem al eerder
hadden ontmoet! Deze demonen hadden ooit in de hemel geleefd.
Toen Lucifer uit de hemel werd geworpen, nam hij een derde van de
engelen met zich mee. (Openbaring 12:9) Dus ze wisten dat Jezus de
enige Zoon van God was!

Christus zei: “Want Ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is
er geen groter profeet dan Johannes de Doper.” Lucas 7:28. Johannes
de Doper getuigde: “En ik zag en getuig, dat Deze de Zoon van God is.”
Johannes 1:34

Van alle getuigen is God de Vader Zelf de grootste. Tweemaal sprak Hij
vanuit de hemel en zei: “Dit is mijn geliefde Zoon”, Matthels 3:17; 17:5.
Jezus verkondigde: “Ik ben de Zoon van God.” Johannes 10:36. Hij zei
dat Hij “de eniggeboren Zoon van God” is. Johannes 3:18. Volgens de
Bijbel werd Jezus Christus verwekt, wat letterlijk geboren betekent, en
dat was voor er ook maar iets werd geschapen en voordat God Hem
naar de wereld zond. (Johannes 3:16-17; Johannes 18:37; Kolossenzen
1:15; Hebreeén 1:1-9 en 1 Johannes 4:9)

De Bijbel vertelt ons niet hoe Jezus verwekt werd, maar God wil dat we
weten dat Hij Zijn Zoon is, van Wie Hij heel veel houdt. Jezus zei: “Want
zoals de Vader leven in zichzelf heeft, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven
leven in zichzelf te hebben.” Johannes 5:26. Als Jezus altijd naast de
Vader had bestaan, zoals de Drie-eenheidsleer beweert, dan had God
Zijn Zoon geen leven kunnen geven, omdat Hij altijd leven zou hebben
gehad. Maar de Schrift onthult dat dit onmogelijk is. Volgens Zijn eigen
getuigenis is Jezus de eniggeboren Zoon van God en ontving Hij letterlijk
leven van Zijn Vader. Hij zei niet dat Hij een van de drie leden van een
Drie-eenheid was die de rol van de Zoon van God op zich nam. Hij zei
dat Hij de Zoon van God was!
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