HEENGAAN EN MET CHRISTUS ZUUN

elke wens uitte de apostel Paulus in zijn brief aan de
W Filippenzen?

“Want ik bevind me in een tweestrijd: ik verlang ernaar heen
te gaan en bij Christus te zijn, wat veel beter is.” Filip. 1:23.

2. Wat waren de twee omstandigheden waartussen de apostel in
deze benarde positie verkeerde?
“Want voor mij is leven Christus, en sterven winst.” Vers 21.

3. Wat bedoelt hij met de woorden “heengaan”?
“Het moment van mijn heengaan is nabij.” 2 Tim. 4:6.

4. Wat was zeker voor de zaak van Christus, of Paulus nu leefde of stierf?
“In mijn lichaam zal Christus verheerlijkt worden, hetzij door leven, hetzij
door dood.” Filip. 1:20.



5. Met welke andere woorden drukt hij hetzelfde gevoel uit?

“Want voor mij is leven Christus, en sterven winst.” Vers 21. Winst, niet
voor zichzelf, maar voor de zaak van Christus, zoals in het voorgaande vers
staat.

6. Wat bewoog Paulus dan naar de kant van het leven?
“Niettemin om in het vlees te verblijven is voor u noodzakelijker.” Vers 24.

7. Wat bewoog hem ertoe om te kiezen voor het heengaan of het
verlaten van dit leven?
“Om heen te gaan en bij Christus te zijn, wat veel beter is.” Vers 23.

8. Hoe lang na zijn heengaan zou het duren voordat hij bij Christus zou
zijn?

“Want de Heere zelf zal uit de hemel neerdalen met een luide roep, met
de stem van de aartsengel en met de bazuin van God; en de doden in
Christus zullen eerst opstaan. DAN zullen wij, die nog leven en
overgebleven zijn, samen met hen in de wolken worden opgenomen om
de HEERE in de lucht te ontmoeten; en ZO zullen wij voor eeuwig bij DE
HEERE ZIJN.” 1 Thess. 4:16, 17. Zie 1 Kor. 15:51-54; 2 Tim. 4:7, 8.

9. Als niemand naar Christus gaat tot na de opstanding, hoe zou het dan
voor Paulus beter zijn geweest om toen te sterven in plaats van verder te
leven?

Aangezien er geen rekening wordt gehouden met het verstrijken van de
tijd nadat een persoon het bewustzijn heeft verloren door de dood (Pred.
9:5; Ps. 146:4), zou het voor Paulus, ook al zouden er 2000 jaar verstrijken
tussen zijn overlijden en zijn opstanding, slechts een oogwenk lijken.

“De apostel zou, gezien zijn eigen situatie, vanzelfsprekend het einde van
dit leven verbinden met het begin van een ander en beter leven,
aangezien hij geen besef zou hebben van een periode daartussen.” —Dr.
Priestly.
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